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Bijlage 2  Huidig gebruik en de te verwachten ontwikkelingen in het gebruik 
 

Kerkdiensten 
Steeds vaker kiezen predikanten er voor om achter een tafel plaats te nemen, in plaats van preekstoel 
te beklimmen. Traditionele vaste vormen worden steeds meer losgelaten, waardoor de diensten op 
zondagmorgen voor velen ‘toegankelijker’ zijn dan voorheen. Beeldschermen hebben hun intrede 
gedaan, waardoor een scala aan andere soorten van liederen kunnen worden ingevoegd. Ook 
andersoortige diensten zijn heel gebruikelijk geworden ( w.o. Taizédiensten met veel ruimte voor stilte 
en gebed) en ‘leesdiensten’, waarbij eigen gemeenteleden voorgaan, etc. etc. 
Een deel van de gemeenteleden kiest voor alternatieve mogelijkheden om zich te richten op geloofs-
verdieping en/of inspiratie (kliederkerk, sneinspetear, bijbelstudie, etc.) of maken de kerkdienst op 
afstand mee via internet. 
Op dit moment wonen gemiddeld zo’n 60 mensen de zondagmorgendienst bij in de Alexanderkerk; 
hoe zich dat naar de toekomst toe zal ontwikkelen is moeilijk te voorspellen. 
Steeds vaker wordt er koffie en thee geschonken na een dienst in de Alexanderkerk. Ontmoeting van 
gemeenteleden na de dienst in de kerk voorziet in een behoefte. 
 

Stiltecentrum en gedachtenismomenten 
Sinds de oorlog in Oekraïne blijft de Alexanderkerk elke zondag na de dienst tot 17.00 uur open voor 
mensen die een moment van stilte willen ervaren in de kerk.  
Sinds 2016 wordt er op de eerste woensdag in november in samenwerking met de begrafenis-
vereniging een lichtjesavond gehouden, waarbij familieleden van overledenen een kaars kunnen 
plaatsen op een graf op de begraafplaats. In de kerk is er een mogelijkheid voor een gesprek of 
ontmoeting met koffie en thee.  
 

Gebedsbijeenkomsten 
In de veertigdagentijd (en soms op andere momenten) worden er gebedsbijeenkomsten gehouden in 
de Alexanderkerk. Het gaat daarbij in de regel om een kleine groep mensen. Deze diensten vinden dan 
plaats op het koor.  
 

Begrafenissen en trouwerijen 
Gemiddeld acht keer per jaar wordt een overledene naar zijn of haar laatste rustplaats gebracht op de 
begraafplaats bij de Alexanderkerk. In ruim de helft van de gevallen wordt er vooraf een dienst in de 
kerk gehouden. De bezetting van de kerk is zeer wisselend, variërend van slechts enkele naasten tot 
een volle kerk.    
Steeds meer jonge stellen kiezen voor een andere vorm van verbintenis, maar zo nu en dan vindt er 
nog een trouwdienst plaats in de Alexanderkerk.   
 

Rondleidingen en historische formatie 
Al vele jaren is de Alexanderkerk betrokken bij Tsjerkepaad. Daartoe zijn er vrijwilligers op woensdag- 
en op zaterdagmiddag in de kerk aanwezig voor rondleidingen. Op die ‘open-kerk-momenten’ worden 
borden met informatie op verschillende plaatsen in de kerk geplaatst als aanvulling op enkele 
permanente info-plekken. Er is  behoefte om de cultuur-historische informatie naar de toekomst toe 
verder uit te breiden en deze meer permanent beschikbaar te hebben. 
 

Concerten 
Steeds vaker worden er concerten georganiseerd in de Alexanderkerk. De goede akoestiek en het hoge 
koor in de noordbeuk maken dat dit deel van de kerk uitermate geschikt is voor het geven van 
concerten. De belangstelling daarvoor is zeker aanwezig.  
 

Andere culturele activiteiten 
Ook voor andere culturele activiteiten is de Alexanderkerk ‘in the picture’. Zo was de Alexanderkerk in 
de afgelopen jaren één van de 100 locaties in Friesland waar een verhalenavond werd gehouden. 
Verwacht mag worden dat de behoefte aan dit soort evenementen zich in toenemende mate zal 
ontwikkelen.    
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Onderwijs 
Er is een nauw contact tussen kerk en basisschool ‘De Tarissing’. Geregeld vinden er Kerk-School-Gezin-
diensten plaats. Kerst, Paas- en/of andere vieringen kunnen naar behoefte in de Alexanderkerk 
plaatsvinden. Ook zijn er contacten over ontwikkeling van lesstof om leerlingen kennis te laten maken 
met cultuurhistorische onderwerpen uit hun eigen leefomgeving. Daarbij passen excursies en korte 
bezoekjes een de kerk. Leerlingen raken op die wijze vertrouwd met ‘het bezoeken’ van de kerk.    
 

 


